In het bissioppelijk archief te Bruggeszvonden we nog de volgende
gegevens die ons echter niet veel verder helpen.

Een oom van J.B. was Mgr. Livinus Benedictus Bruneel, geboren te Poperinge op

21 juli 1798 en overleden te Brugge op 8 februari 1885. Hij was vicaris-generaal
van het bisdom Brugge. Hij kan misschien enige invloed hebben gehad op zijn neef,
maar we kunnen die moeilijk vastleggen.

In de lijst van de overleden priesters van het bisdom Brugge komt onze J.B. als
volgt voor:"E.H.Josephus Valerianus Bruneel. Geboren te Poperinghe, 25 februari
1860. Priester gewijd, 17 december 1898. Overleden te Bulscamp 24 juni 1931."

Hij werd dus erkend als priester van het bisdom. Zijn tweede naam is die die

hij aannam bij zijn intrede in de kartuizerorde in 1893. Toch op zijn minst eigen-
aardig, want bij zijn herintrede bij de kartuizers in 1925 nam hij de klooster-—
naam aan van zijn overleden broer-kartuizer, dom Ephrem.

In de Acta van Mgr. Faict van 1886 lezen we op p.272, datum 23 juli:'"Conceduntur
litterae excorporationis Josepho Bruneel, Poperingano, in ordine ut transeat

ad dioecesim Sti Augustini, Provinciae“Baltimorensis, Foederatorum Statuum Ameri-
cae Septentrionalis cfr. supra p.195."

De excorporatio (tegenwoordig excardinatio) is de daad waardoor een clericus

zich afscheidt van zijn eigen bisdom om toe te treden tot een ander diocees of
een religieus instituut.

(We vertalen: brieven voor de excorporatio worden toegestaan aan J.B. van Poperin-
ge, zoals het hoort om over te gaan naar het bisdom van S.Augustinus, Baltimore,
VSA, zie p.195) Op deze p.195 staat zijn verzoek om trg@ppist te worden (vide
supra 12 mei 1886). Dat brengt ons niet veel verder, behalve dat hij dus zeker
nog een band had met het bisdom Brugge en dat een nieuw probleem opduikt nl.
Baltimore ligt niet in Florida. Er is evenwel een stad S.Augustine in Florida.
Dus is er verwarring tussen tussen S.Augustine: Baltimore of Florida. Tot nu

toe kregen we vanuit Florida de mededeling dat J.B. daar niel bekend is. Van
Baltimore ontvingen we nog niets.




